
Geachte heer Paridon, 
 
Dank voor uw snelle reactie, 
 
Dat klopt, deze mail graag delen want het gaat ook de provincie aan omdat zij blijkbaar 
toestemming geeft dat kinderen niet meer in een bos mogen spelen. 
Ik begrijp werkelijk waar niet waar we mee bezig zijn. Nog even en we moeten 
accepteren dat de hekken om de dierentuinen worden weggehaald. Maar enfin, we 
hebben veel oefenterreinen nodig om onze veiligheid te waarborgen (halen onveiligheid 
binnen) maar het zal het doorslaan van overdreven “dierenliefde” uiteindelijk wel 
oplossen. 
 
Ps. 
 
Zoals u ziet heb ik dhr. uit fatsoen in CC meegenomen. 
 
In afwachting van een reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
Van: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl>  
Verzonden: maandag 17 maart 2025 11:45 
Aan:  
Onderwerp: RE: de omgekeerde wereld 
 
Geachte heer ,  
 
We hebben uw bericht in goede orde ontvangen. 
Uw mail lijkt gericht aan dhr.  van Zoogdierverening.  
Is het de bedoeling dat we uw mail delen met Provinciale Staten of de provinciale 
organisatie?  

Met vriendelijke groet, 
 
Rick van Paridon  
 
Commissiesecretaris LWM & BEC 
06 81349957 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 
 
 



Van:   
Verzonden: zaterdag 15 maart 2025 18:27 
Aan:  info PU <info@provincie-utrecht.nl>; Statengriffie 
<statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
CC: secretariaatburgemeester@utrecht.nl 
Onderwerp: RE: de omgekeerde wereld 
 
Geachte heer , ter aanvulling in het 18.00 uur journaal van vandaag wordt er 
gerefereerd aan wetenschappelijk onderzoek naar een Fins model dat kinderen die veel 
in bossen spelen significant sterker zijn doordat ze meer weerstand opbouwen. 
 
Hoe moet dat nu, nu u aangeeft dat kinderen niet meer in het bos mogen spelen. 
 
Ik zie uit naar uw reactie. 
 
 
 
Van:   
Verzonden: vrijdag 14 maart 2025 18:38 
Aan:  
Onderwerp: de omgekeerde wereld 
 
Geachte heer , 
 
We leven in een wereld die zegt: ”wat links, is rechts, en wat rechts is, is links. Nog één? 
: “wat krom is, is recht en recht is krom. De mens komt steeds meer aan de ketting en de 
bewust uitgezette preditors alle ruimte.  . 
Kinderen niet meer ravotten in het bos en heb niet het lef om van het pad af te gaan want 
je bent je leven niet zeker. Te ziek voor woorden. Schapen en paardenhouders moeten 
alles uit de kast trekken om de slachtende roedels weg te houden. En wanneer dat voor 
de houders 10 stappen te ver gaat, dan moet je de extreem fanatieke beestliefhebbers 
eens horen. Ik had wel een andere oplossing. Een heel rijtje waarbij de wolf op de troon 
zit. Het beest ver boven de mens verheven.    
 
Dit is een uiterst zieke tendens. Het is niet dat, maar wanneer het helemaal fout afloopt 
en er (een) slachtoffer(s) (kinderen) vallen. Wanneer dat gebeurt ben ik benieuwd of u 
dan ook voor de tv  verschijnt met waarschijnlijk de opmerking: “ach, dit is een 
incident”.  
 

 
 




