Bijlage 1

Inspreektekst van mevrouw Van Beek-Smit tijdens de vergadering van P.S . Utrecht,
Statencommissie MME d.d. 6 oktober 2014.

‘Goedenavond allemaal,

mijn naam is Marlies Van Beek-Smit. Ik woon op Acacialaan 5 in Doorn, naast de stomerij.
In 2005 ben ik met mijn man op de Acacialaan 5 komen wonen. Een prachtig huis, helemaal
naar onze zin. Een huis waar wij ons gezin gingen stichten. In 2006 en 2008 zijn onze zoons
geboren.

Jarenlang waande ik mij veilig. Ik maakte babyflesjes klaar en was erop gebrand om alles zo
goed mogelijk te doen. ’Lekker veel naar buiten, jongens. Dat is goed voor jullie, gezonde
buitenlucht.’

Anderhalve maand geleden kwam dit alles in een heel ander daglicht te staan. Hoe staat onze
wereld nu op zijn kop. Na heel lang aandringen, stoom uit mijn oren, tranen in mijn ogen
krijgen wij uiteindelijk de uitslagen van de derde luchtmeting: overschrijding van bijna 14
keer de norm. Wat een schok. Ik beland in heftige discussies met de GGD. Het advies is om in
de woning te blijven en vooral de deuren en ramen maar open te zetten als wij thuis zijn.
Huilend doe ik de ramen op de kinderkamers een stukje dicht als ik naar bed ga. Het is toch
helemaal niet bewoonbaar?

En het water, dat hoefde volgens Bosatex niet onderzocht te worden, hoe is het met het
drinkwater? Ik probeer mijzelf gerust te stellen. Het is alleen maar onderzocht omdat ik dat
zelf per se wilde, er zal vast niets mis zijn. Op zaterdag komt de tweede dreun: ons drinkwater
blijkt ook zwaar verontreinigd. Maar dit is niet zomaar water, dit is drinkwater waar ik de
flesjes babyvoeding van mijn kinderen van maakte. Dit is niet zomaar grond, dit is de grond
waar ik mijn kinderen buiten naar de zandbak stuurde. Maar wij hadden toch een
schoongrondverklaring? Ik heb toch jaren geleden al gebeld met de toezichthouder over mijn
zorgen ten aanzien van de manier waarop de stomerij werkte en te horen gekregen dat alles
onder scherp toezicht stond? Bosatex vertelde toch dat er geen risico’s voor de gezondheid
waren?

Wij besluiten direct ons huis te verlaten. Onthutst zit ik op de bank van onze tijdelijke
woning. Naast me zit mijn zoontje huilend op de bank. ‘Ik wil naar huis, mama.’ Ik vecht
tegen mijn tranen. ‘Ja, dat wil ik ook’, zeg ik. Maar ons huis wordt nooit meer ons veilige
thuis. Ik durf er met mijn kinderen niet meer langs, bang dat zij de ernst van alles gaan
beseffen als zij de mannen in de blauwe pakken en hun meters overal zien staan.

Bij de laatste meting zei de man van de inspectie:’Weet u wat het is, mevrouw, nu is er nog
niets aan de hand maar over twintig jaar komen wij elkaar tegen bij het Antoni van
Leeuwenhoek.” Opnieuw ging ik door de grond.

Naast ons staat onze buurman van de stomerij te praten met de buurvrouw van nummer 11,
die ons op dit moment enorm tot steun is. Hij zegt haar dat hij zijn eigen dochter nooit in ons
huis had laten wonen met zijn kleinkinderen. En mijn kinderen dan? Ongeloof. Hoe kan
iemand hier vijftien jaar van weten, slingers hier hangen omdat onze kinderen geboren
worden. Wel aanbellen over een heg die te hoog is, maar ons nooit vertellen over de
verontreiniging waar hij al die jaren over weet?

Het is onbegrijpelijk dat het zo heeft kunnen lopen en dat de stomerij nu gewoon doorgaat
terwijl wij uit ons huis zijn. Ik wil echt weg, ver weg van dit alles en ik hoop oprecht dat u mij
en mijn gezin gaat helpen en ook de gezinnen om ons heen die nu nog naast de stomerij
wonen.

Dank.’



